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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 
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Hemelvaart 
 
En Hij leidde hen buiten tot een Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij 
hen. En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd 
opgenomen in de hemel. 

Lukas 24:50, 51 
 

De bovenstaande verzen zullen op de Hemelvaartsdag in vele kerkdiensten de tekst 
voor de prediking hebben gevormd. En geen wonder! Hier wordt ons immers 
beschreven het heilsfeit van de hemelvaart van de Heere Jezus. Hemelvaart: de 
tweede trap in de staat van Zijn verhoging. Zijn werk hier op aarde als de lijdende 
Knecht des Heeren is volbracht. Nu is Hij klaar om te vertrekken. 
 
Wanneer we een verre reis gaan maken dan vraagt dat voorbereiding. Dan moet er 
heel wat geregeld worden. Dat geldt al voor een vakantiereis, maar dat geldt nog 
veel meer, wanneer het gaat om een emigratie-reis, om ons in het buitenland 
blijvend te vestigen. Dan moeten we klaar zijn als we vertrekken. 
Welnu, toen Jezus van deze aarde ging vertrekken naar de hemel, was hij klaar. 
Helemaal klaar! Hij had Zijn verzoenend Borgwerk volbracht, de schuld der Zijnen 
betaald. De Vader had in de morgen van Zijn opstanding de kwitantie getekend, 
zodat Zijn reispas gereed lag. Hij had Zich verschillende malen levend vertoond aan 
Zijn jongeren, zodat ze straks, na Pinksteren, als ooggetuigen van Zijn overwinning 
over satan en dood, de wereld zouden kunnen ingaan met het evangelie der 
opstanding. Hij had hen daartoe de opdracht gegeven: ‘Predikt het evangelie aan alle 
creaturen!’ Ook de belofte: ‘En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen, tot de voleinding 
der wereld!’ Want met Zijn Godheid, genade, majesteit en Geest zou Hij nooit van 
hen wijken. Maar naar Zijn mensheid kan Hij nu heengaan naar de hemel. Hij is er 
klaar voor. Helemaal klaar!  
 
Lezers, zijn wij ook klaar? Klaar, om te vertrekken? Klaar, om te vertrekken naar de 
hemel? Is voor die reis onze reispas gereed? Getekend met het bloed van Christus? 
Is onze kleding op die reis berekend? Bekleed met de mantel der gerechtigheid, door 
Christus geweven? 
Ik las van een man, die in zijn leven graag gedichtjes maakte, dat hij op zijn sterfbed 
zei: ‘Ik lig klaar, in mijn Middelaar!’ 
 

MEDITATIE 
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Nu is Jezus met Zijn discipelen aangekomen op de lijfberg. En Zijn handen 
opheffende, zegende Hij hen. We weten dat de hogepriester onder Israël de zegen 
des Heeren op het volk moest leggen. We kennen ook de woorden van die zegen. 
Hoe dikwijls is aan het einde van de kerkdienst die zegen al op ons gelegd: ‘De Heere 
zegene u en Hij behoede u; De Heere doe Zijn Aangezicht over u lichten, en zij u 
genadig; de Heere verheffe Zijn Aangezicht over u, en geve u vrede!’ Welnu, die 
zegen heeft Christus als de enige Hogepriester van Zijn kerk verworven voor de prijs 
van Zijn eigen bloed. 
 
.....en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. 
De Joodse overlevering zegt, dat de hogepriester de handen niet hoger ophief dan 
zijn schouders. Niet hoger, omdat de naam Jehova op die gouden plaat stond 
gegraveerd in zijn hoofddeksel. De Naam van de HEERE moest voor het volk zichtbaar 
blijven, want de zegen kwam voort uit de volheid des Heeren. 
 
.......en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. En het geschiedde, als Hij hen 
zegende dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel. 
En Zijn handen opheffende. Zijn handen... O, let op die handen. Wat heeft de Heiland 
al niet gedaan met Zijn handen. Zegen-rijk werk! Met die handen heeft Hij eens de 
broden en de vissen vermenigvuldigd. Hij heeft er de kinderkens mee omhelsd en 
gezegend. Hij heeft blinde ogen ermee aangeraakt en dove oren ermee geopend. Hij 
heeft er de doodsbaar van de jongeling van Naïn mee aangeraakt. 
Ja, let op die handen! Zie de striemen van de touwen, waarmee ze Hem bonden in 
de hof. Let vooral ook op de littekenen van de nagelen, waarmee Hij aan het 
vloekhout werd vastgeklonken. 
 
......en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. Hij zegende Zijn jongeren met de 
zegen van het verbond: Ik de uwe, gij de Mijnen. In die zegen ligt besloten al het heil, 
dat Hij voor de Zijnen verwierf: de vergeving der zonden, de gemeenschap met God, 
het eeuwig zalig hemelleven. 
En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd 
opgenomen in de hemel. Zegenend gaat Jezus van hen heen. Het laatste wat zijn 
jongeren van Hem zien, voordat die wolk Hem onderschept, zijn Zijn zegenende 
handen, die getuigen van Zijn zegenend hart, dat in eeuwige liefde voor hen klopt en 
blijft kloppen. Want Jezus Christus is gisteren en heden en eeuwig Dezelfde. 
 
Och, dat Zijn kerk in het strijdperk daar meer bij leefde en uit leefde. Zich meer door 
een levend en levendig geloof besloten wist onder die zegenende handen van 
Christus-Overwinnaar! Waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn! Het is Jezus’ 
eigen woord. 
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Buiten die zegenende handen van de Heere Jezus zijn wij nog kinderen des toorns, 
en liggen we nog onder Gods vloek. Werd het al onze schuld en onze nood? 
Misschien schreit uw hart om u onder die zegen van Christus te mogen weten 
ingesloten, omdat u weet Zijn vloekwaardig te zijn. 
O! Heb toch goede gedachten van die zegenende Zaligmaker. Zijn handen zijn nog 
uitgestrekt. Vlucht eronder! Kruipt eronder! Heere, tot Wien zou ik heengaan, dan 
tot U! Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Hij doet het! 

 

Ds. M. Vlietstra (1924-2017) 
 
 

 
 
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 
 

Kerkdiensten: 

 

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 
9.30 uur: 

19.00 uur: 
 Ds. D. Heemskerk Nieuw Milligen 

Ds. G.T. van Appeldoorn, Kaatsheuvel 
  Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds 

 

Zondag 12 mei 
    9.30 uur: 
  18.30 uur: 

 Ds. D. Heemskerk Nieuw Milligen 
Ds. D. Heemskerk 

  Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk 
 

Vrijdag 17 mei Huwelijksdienst bruidspaar Sperling - de Jong 
14.00 uur:  Ds. D. Zoet, Garderen 

  Collecten: 1 kerkvoogdij  
 

Zondag 19 mei 1e Pinksterdag 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen 

Ds. D. Heemskerk 
 

 

 Collecten: 1 zending HHK, 3 aflossing kerk 

Maandag 20 mei 2e Pinksterdag 
9.30 uur:  Evang. H. Bor, Barendrecht 

  Collecten: 1 SEZ, 3 ver. geb. Eben-Haëzer 
 

AGENDA 
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De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende 
zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te bereiken 
via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten. Op 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp vindt 
u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de preek. 
 

Uitzendingen: 
Zaterdag 11 mei Voorlezen verhaal 
Zaterdag 18 mei Voorlezen verhaal 
 

Voor u gelezen (1) 
Ergens in Zuid-Afrika hadden twee mannen elkaar een eeuwige haat gezworen. De 
één ontmoette op zekere dag in het woud het kind van zijn vijand. In dierlijke woede 
sneed hij het arme meisje twee vingers van de rechterhand en zond het bloedend 
naar huis. Hij was zelf met duivelse vreugde vervuld over deze wandaad. Jaren gingen 
voorbij. Het wreedaardig verminkte meisje was vrouw geworden. En toen gebeurde 
het. Een oude bedelaar kwam bij haar en bad om een aalmoes, al was het maar een 
broodkorst om de ergste honger te stillen. De vrouw herkende gelijk de man, die 
haar indertijd zo had mishandeld en zij liet hem een overvloedige maaltijd bereiden. 
Vervolgens ging zij bij hem zitten. Zij zag met ongehuichelde blijdschap aan, hoe de 
uitgehongerde bedelaar zich te goed deed aan wat hem was voorgezet. En toen hij 
wegging, liet ze hem de verminkte hand zien, en zei: ‘Nu heb ik mij gewroken’. 
 
Voor u gelezen (2) 
De Roemeense prediker, Richard Wurmbrand, heeft 14 lange jaren, om zijn geloof 
onder het communisme, in de gevangenis moeten doorbrengen. Op zekere dag had 
men hem tot aan de borst in de beerput van de gevangenis laten zakken, waar hij 
‘zijn zonden’ moest overdenken. Dit op zich was wel de grootste vernedering die 
men had kunnen uitdenken. Toen hij echter in het donker omhoog keek, ontdekte 
hij boven zijn hoofd een menigte rioolpijpen, die daar bij elkaar kwamen. Iedereen 
die in hun cel de wc doortrok, stortte zijn ontlasting op zijn hoofd of spetterde om 
hem heen. Wurmbrand wilde niet gek worden in zijn isoleercel en daarom was hij 
gewend om dagelijks een preek voor zichzelf te houden. Toen hij in deze beerput 
was gezet, merkte hij hoeveel rioolpijpen er boven zijn hoofd bij elkaar kwamen. Hij 
werd overweldigd door een hemelse vreugde, want hier had God hem gebracht bij 
een labyrint van ‘microfoons’ die via ‘gehoorbuizen’ naar iedere ‘kamer’ liepen. Hier 
was de kans van zijn leven. Nu had hij vrije toegang van de regering gekregen om tot 
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iedereen te kunnen preken tot binnenin elke gevangeniscel. Hij begon met luide 
stem lofliederen te zingen. Alle gevangenen hoorden hem zingen door de 
‘luidsprekers’ van de toiletten. Daarna begon hij, staande in de ontlasting en stank, 
uit volle borst te preken. En zo bracht hij het evangelie van Jezus Christus tot alle 
‘luisteraars’. Het gevolg was dat gevangenen tot bekering kwamen en hun zonden 
door het riool begonnen te belijden. Deze gebeurtenis was één van de hoogtepunten 
geworden in het gevangenisleven van Pastor Wurmbrand. Gijlieden wel, gij hebt 
kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij deed, 
gelijk het te dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden’. 
 
Ten slotte 
U ontvangt deze Kerkbode rond Hemelvaartsdag, de dag waarop we gedenken dat 
de Heere Jezus ten hemel opvoer. Onze Heidelberger geeft in Vraag en Antwoord 49 
weer wat voor ons het nut is van de hemelvaart van Christus. Waard om na te lezen, 
te herlezen en te belijden. Gezegende diensten toegewenst! 
 
Hartelijke groet en Gods zegen voor jong en oud! 
 
 

 
 
Collecte 1e Pinksterdag  

Op D.V. zondag 19 mei 1e pinksterdag zal er een 
collecte gehouden worden voor de Zending van 
de Hersteld Hervormde Kerk.  

Bij het begrip zending wordt al snel gedacht aan menselijke inspanningen. Het is 
echter belangrijk te bedenken dat God Zelf het initiatief tot zending heeft genomen. 
De Bijbel laat dat duidelijk zien. 
Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon 
gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (1 Joh. 4:5). 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden 
heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe (Joh. 3:16).  
God heeft Zijn Zoon gezonden. Dat is het begin van zending. Zending gaat van God 
uit en in vervolg daarop laat God het heil in Christus tot redding van verloren mensen 
bekendmaken. Daarbij worden mensen ingeschakeld. Zij die gegrepen zijn door het 
Evangelie, dragen ook zelf die boodschap uit. 
In Mattheüs 28:19 staat de opdracht die Jezus aan de Kerk heeft gegeven: 

VAN DE DIACONIE 
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Gaat dan henen, onderwijst al den volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders 
en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u 
geboden heb.  
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het zendingswerk in Suriname en 
Malawi en in andere landen waar HHK-leden met een zendingsopdracht actief zijn. 
We bevelen deze collecte van harte aan!  
 
Collecte 2e Pinksterdag  

Op D.V. maandag 20 mei 2e Pinksterdag  is de 
diaconiecollecte bestemd voor de Spaans 
Evangelische zending (S.E.Z.).  
De S.E.Z. richt zich op de zending/evangelisatie en 
verspreiding van de Bijbelkennis/onderwijs in 

Spaanstalige landen. Zelf schrijft de SEZ het volgende: Met name in Cuba, is er nu 
een grote honger naar kennis van Gods Woord. Daarom is het ons verlangen daar 
ook in de toekomst Bijbels onderwijs te geven. Telkens zien wij ons gesteld voor 
nieuwe uitdagingen en krijgen wij andere mogelijkheden op het veld en in eigen land. 
Bij een open Bijbel zoeken wij daarin steeds de meest gepaste weg. Wij weten ons 
daarbij gesteund door het gebed van de achterban en van contacten in het veld. Wij 
blijven graag een kleinschalige, doelgerichte zendingsorganisatie met een vaste 
reformatorische koers en een helder afgebakend werkterrein: de Spaanstalige 
landen. Wij willen de Spaanstalige naaste actief blijven betrekken bij de uitvoering 
van het werk. Ons verlangen is dat er in Cuba een sterk netwerk ontstaat van 
reformatorische christenen. In Nederland blijven wij werken aan een gezonde, 
efficiënte organisatie. Samenwerking met andere organisaties met vergelijkbare 
doelstellingen is daarbij cruciaal om kennis en ervaring uit te wisselen en af te 
stemmen over ieders werkgebied. Ook de steun van de achterban is onmisbaar voor 
ons werk. Wij zoeken daarom steeds de aansluiting bij organisaties en individuen 
met een Bijbelse visie. Vooral ook willen wij ons werk blijven doen in afhankelijkheid 
van onze Zender: "God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons 
lichten." (Psalm 67:2). 
Ook deze collecte van harte aanbevolen! 
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Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te 
halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de 
coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie 
tel. 682904, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven. 
 
Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl 
of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op 
audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd’s is bestemd voor de 
zending. 
 
Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer  
Donderdag 9 mei is de bibliotheek in verband met Hemelvaartsdag gesloten. Op 
vrijdag 10 mei is de bibliotheek geopend: ’s middags van 15.30-16.30 uur en ’s 
avonds van 19.00-20.30 uur. 
De normale openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 

ALGEMENE BERICHTEN 
 
 
 

 

 

http://tel.nr/
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Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek Eben-Haëzer: 

• € 0,75  (per vel van 40 bonnen €   30,-) 

• € 1,25  (per vel van 40 bonnen €   50,-) 

• € 2,50  (per vel van 40 bonnen € 100,-) 

• € 5,00  (per vel van 40 bonnen € 200,-) 

Betaling uitsluitend met pinpas. Indien gewenst is het ook mogelijk een half vel 

collectebonnen te kopen.  

 
 

 
 

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

 
Zondagsschool ‘t Mosterdzaadje’ 
 

Pinksteren 
Op de eerste Pinksterdag, zondag 19 mei hopen wij met alle kinderen te gedenken 
dat de Heilige Geest is uitgestort op de discipelen. We zullen samen met de kinderen 
psalmen en liederen zingen die met Pinksteren te maken hebben, ook zal er een 
Bijbelverhaal verteld worden over de uitstorting van de Heilige Geest. De 
zondagsschool zal dan pas om 12.30 uur uit zijn. 
 
Het Pinksterfeest van de Zondagsschool is te beluisteren via de kerktelefoon en 
wordt gehouden in de Eben-Haëzerkerk. Tevens kan men via beeld meekijken. 
Het programma van de Pinksterviering zal op de site van de kerk worden geplaatst. 
 
Wilt u het werk van de Zondagsschool steunen is een gift van harte welkom. U kunt 
een eventuele gift overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0351 2046 52 t.n.v. 
Zondagsschool ’t Mosterdzaadje te Ouddorp 
Bedankt namens het bestuur.  
 
Jeugdvereniging ‘Daniël’ 
Hallo allemaal, aan het einde van dit seizoen hopen we nog een keer bij elkaar te 
komen om met elkaar een paar dagen weg te gaan. Van donderdagmiddag 9 mei tot 
en met zaterdagmiddag 11 mei. We hopen jullie allemaal weer te zien. Tot dan! 
 
 

VERENIGINGEN 
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Boekenmarkt 4 mei 
De opbrengst van de boekenmarkt van 4 mei jl bedroeg 990,45. Dit was boven 
verwachting en we zien hier met dankbaarheid op terug.  
Puzzelritten Tweede Pinksterdag 
Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) hopen we weer een auto- en 
fietspuzzeltocht te organiseren met tussenstop en eten na afloop. De start is tussen 
14:30 en 15:30 bij de kerk. De kosten zijn € 3 per fiets (max € 15 per gezin) en € 15 
per auto. Bij dit bedrag zijn de consumpties onderweg inbegrepen. De fietstocht is 
circa 25 km lang, de autotocht circa 50 km. Op de tussenstop kun je genieten van 
koffie/thee of fris met iets erbij. Bij terugkomst zijn eventueel snacks of ijs te koop. 
 
Zomermarkt 
Er hebben zich al een heel aantal vrijwilligers en standhouders aangemeld, maar er 
kunnen er nog een aantal bij. Heb je zin om te helpen als vrijwilliger op de 
zomermarkt (6 juli a.s.) stuur een mailtje naar ac.hhgouddorp@gmail.com  
 
 

 
 

In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen 
en thema’s met elkaar gedeeld.  
 
 

Dit is de laatste keer dat de rubriek ‘mijn kerk en ik’ in de kerkbode verschijnt. De 
afgelopen periode hebben we verschillende stellingen, boekrecensies en geef-de-
pen-door-artikelen met jullie gedeeld. Een tijdje terug hebben we bij elkaar gezeten 
met de vraag; hoe nu verder? 
 
We hadden er voor kunnen kiezen om de rubriek ‘mijn kerk en ik’ verder uit te 
breiden, maar als we meer artikelen zouden toevoegen, zouden we een 2e Treffer 
worden. Om deze reden hebben we dan ook contact gezocht en overleg gehad met 
de redactieleden van de Treffer. Samen hebben we er dan ook voor gekozen om met 
zijn allen onder de noemer van de Treffer verder te gaan.  
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW 
 
 
 

MIJN KERK EN IK 
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We hopen dan ook dat jullie de Treffer met veel plezier zullen gaan lezen! 
 

 
 

 

Resultaten kerkbode poll nr. 22 – 25 april 2024 

 

Laat ik eerst eens vragen: zouden we op deze stelling een antwoordt kunnen geven 
als we de Heere niet kennen? Best een lastige vraag vind je niet? Van nature zijn we 
zondig en hangen we de wereld aan. En de wereld heeft heel veel moois voor ons in 
petto, en eigenlijk zijn we daar wel tevreden mee, je mag alles doen waar je zin in 
hebt. Alles? Nou ja bijna alles, als je op zondag naar de kerk gaat wordt er wel eens 
iets gezegd waarvan je geweten wel eens onrustig wordt. (hoop ik) 
De dominee begint ineens over oranjepop of andere feestlocaties dat je daar als 
christen niet hoort te komen. Eigenlijk weet ik dat wel maar dat trekt zo, het is er 
gezellig en leuk en er komen vele vrienden, ja echt heel aantrekkelijk. Een leven 
zonder de Heere in de wereld is aantrekkelijk. 
 
Je hoort nogal eens zeggen: een gelovige christen mag nooit wat, je mag dit niet, je 
mag dat niet, je moet op zondag twee keer naar de kerk, zo kun je toch niet leven? 
Je moet altijd strak volgens de Bijbelse normen leven, nee zo aantrekkelijk is dat niet.  
Dus als ik je zo hoor, ben je het eigenlijk eens met de stelling? Een leven met de 
Heere is niet aantrekkelijk. 
 
Laten we het eens aan een gelovige vragen?  
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Ja, ik herken bovenstaande wel totdat de Heere me stil zette, toen werd alles anders 
in mijn leven, ja echt alles, toen werd de Heere aantrekkelijk in mijn leven. Ik had 
geen lust meer om naar een of ander feest te gaan, ik had geen lust meer in de 
bioscoop. De Heere werd mij alles. Toen werd het voor mij duidelijk: met een leven 
met de Heere mag je alles! Alles waar je God in kan en mag loven en prijzen mag je 
doen. Een leven met de Heere is zeer aantrekkelijk, ik vind er vreugde, blijdschap en 
troost in. Zie Galaten 5 vers 22. 
 
Wordt het dan makkelijker in je leven? Nee, dat zeg ik niet, de strijd blijft tot de 
laatste dag, de oude mens komt steeds weer naar boven. Maar als we dan zien naar 
de hemel waar de Heere Jezus naar toe is opgevaren dat mogen we weten: de dienst 
van de Heere is geen harde dienst maar een liefdedienst waar ik nooit geen verdriet 
van zal hebben. Psalm 119 vers 83 berijmd. 
 
Ik hoop oprecht dat je niet eens met de stelling bent, de Heere heeft er alles aan 
gedaan om ook jouw zonden te vergeven, volg Hem na. Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in 
Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3 vers 16 
Dan mag je zeggen: Een leven met de Heere is niet aantrekkelijk. 
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Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
 
Hemelvaart 
Deze puzzel staat in het teken van Hemelvaart. Ik kwam deze tekst tegen in het 
Afrikaans. Kunnen jullie het lezen? Zoek anders de tekst maar op in je Bijbeltje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puzzel 1093 
De Heere Jezus gaf zijn discipelen voor zijn hemelvaart de opdracht om in Jeruzalem 
te blijven en de belofte van de Vader te verwachten. Wat hield die belofte in? Dat is 
de oplossing van onderstaande puzzel.  

PUZZELHOEKJE 
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Jullie mogen puzzel 1092 en 1093 nu inleveren, uiterlijk D.V. 23 mei a.s. 
 
Eindantwoorden 
1090: En zie er geschiedde een grote aardbeving want een engel des Heeren 
nederdalende uit den hemel kwam toe en wentelde den steen af van de deur en zat 
op denzelven. 
1091: Mijn Heere en Mijn God. 
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Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven! 
 

Plaats een advertentie in De Kerkbode 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag  
18 mei 2024, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt 
op D.V. 23 mei 2024. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij 
een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 
uur. 
 

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
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Daal, Schepper, Heil’ge Geest! Daal af! 
Uw adem, die ons ‘t aanzijn gaf, 
Herschepp’, beziel, vervull’ de borst 
Die naar uw waterstromen dorst! 
 
Die in der waarheid Parakleet, 
Vertrooster, Zalver, Voorspraak, heet! 
Gij eeuwig verse Levensbron! 
Gij ongeschapen Liefdezon! 
 
Bestraal, o zevenvuldig Licht! 
De tempel Gods, door U gesticht. 
En, Vinger van Gods rechterhand! 
Bespreng de stam, door U geplant. 
 
Van eeuw tot eeuw Belofte en Tolk 
Des Vaders aan Zijn Kerk en volk! 
Verkregen gaaf, verworven loon 
Van d’ aan het kruis geslagen Zoon! 
 
Laaf met uw regens ons gemoed! 
Stort in onze aad’ren Uwe gloed! 
Wie naar Uwe komst en roering smacht, 
Ontvangt in de onmacht hemelkracht. 
 
Loopt als een stroom de vijand aan, 
O! hef gij zelf omhoog de vaan! 
‘t Zal waarheid zijn, waar Gij ons leidt, 
en vreugde en vrede in eeuwigheid. 
 
Leer ons de zaal’ge Vadernaam 
Uitroepen, met de Zoon te zaam, 
En met U-zelf’, in ‘t Godsbestaan, 
Van beiden eeuwig uitgegaan. 
 

I. Da Costa 

GEDICHT 
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