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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 
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Wiens ook de zee is, want Hij heeft ze gemaakt; en Zijn handen hebben het droge 
geformeerd. Psalm 95 : 5 
 
De Heere is de Schepper en Heerser over het ganse heelal. Alle diepten van de aarde 
en alle hoogten van de bergen zijn in Zijn almachtige Hand. Hij heerst en regeert 
hierover. Hem behoort ook de zee toe, zo groot en wijd van begrip. Hij heeft ze 
gemaakt met alles wat erin is. De tekst zegt verder dat Hij ook het droge geformeerd 
heeft. We lezen daar ook al over in Genesis 1 de verzen 9 en 10. Daar maakt God 
scheiding tussen water en land en de vergadering van wateren noemde Hij zeeën. 
En God zag dat het goed was. 
D Heere toonde ook dat de zee van Hem was toen het volk Israël voor de Rode Zee 
stond. Achter hen de Egyptenaren, aan weerskanten bergen en voor hen de zee. 
Menselijkerwijs gesproken geen uitweg meer. De Heere toonde Zijn almacht, de 
wateren zagen hun God zo zegt Spurgeon en gehoorzaam gingen ze opzij om een 
weg te maken voor het volk Israël. De Heere in de hoogte heerste oppermachtig over 
de vloed, daar Hij Koning is voor eeuwig. Zo is het ook met onze Noordzee en met 
alle zeeën en oceanen. Al die wateren, begrenst of onbegrensd kennen geen andere 
heer dan de God van hemel en van aarde. Hij heerst over de wateren. In de grote 
diepte beneden, waar een mensenoog nog nooit is doorgedrongen en waar een 
duiker nog nooit is geweest, is Hij de enige eigenaar. Het is de Heere die de God is 
van de oceaan. Iedere schuimende golf erkent Hem als Vorst en Heer. 
Want Hij heeft ze gemaakt, vandaar Zijn recht. Hij heeft de onpeilbare diepte 
uitgehold en de vloed in uitgestort. De zeeën zijn door geen toeval ontstaan. Het is 
God die ze heeft geformeerd, de grote Schepper van hemel en aarde. 
Zijn handen hebben het droge geformeerd. Het vruchtbare land, de droge 
woestijnen, de immens grote oerwouden, de bijna oneindige steppen, de 
bergruggen enz. Hij maakte scheiding tussen water en land. Hij stelde alles op hun 
eigen plaats. Dat is de wereld zoals wij die nu kennen. Dat is de zee die we hier aan 
de kust zo goed kennen. De zee, waarvan de golven altijd in beweging zijn, waar eb 
en vloed elkaar steeds afwisselen zolang de aarde zal bestaan. 
Beseffen we daar iets van als we op het strand staan en naar de zee kijken? Hebben 
we er dan enig besef van dat het die grote almachtige God is die alles gemaakt heeft 
en nog steeds bestuurt en onderhoudt? Van zee tot zee zal Hij regeren. Hij temt 
immers de woeste zee en zij luistert naar Zijn wil. Hoe klein en nietig kan een 
mens zijn als de storm de wateren in beweging brengt, als enorme golven op het 
strand rollen of de zeewering beuken. Toch: Hij zal het gebruis van de zee doen 
bedaren, Hij zal de golven stil doen zijn. Hij temt de zee en zij luistert naar Zijn wil. 

MEDITATIE 
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Die grote zee zwijgt op Zijn wenk en wil. Veel citaten uit de (berijmde) psalmen 
zouden we nog kunnen noemen. We sluiten af met Ps. 32 : 3: Een zee van ramp 
moog’ met haar golven slaan, Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. Dat is 
zitten in de schuilplaats van de Allerhoogste en vernachten in de schaduw van de 
Almachtige. Geve de Heere dat te mogen beleven, ook in vakantietijd. 

K. Kasteleijn 
 
 

 
 
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 

 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 23 juni 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. P. de Vries, Nunspeet 

Ds. P. de Vries 
  Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk 

 
Woensdag 26 juni 
19.30 uur:  Ds. A. van Duijn, Wijk en Aalburg 

  Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer 
 
Zondag 30 juni 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen, bediening Heilige Doop 
Ds. D. Heemskerk 

  Collecten: 1 Stéphanos, 3 aflossing kerk 
 

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
 

Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende 
zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te bereiken 
via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten. Op 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp vindt 
u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de preek. 

AGENDA 
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Voor u gelezen (1)  
Hij roept Zijn schapen  
Er stonden eens twee mannen voor de rechter. De één had een schaap gestolen van 
de ander. Maar elk van hen beweerde, dat het gestolen schaap zijn eigendom was. 
En wat deed toen de rechter? Hij liet het betwiste schaap zelf halen om de rechtszaak 
bij te wonen. Daarna stuurde hij één van de beide mannen de rechtszaal uit en zei, 
dat hij op de gang de naam van het schaap moest noemen. De man deed het. Maar 
het schaap verroerde zich niet. Daarna kreeg de ander de beurt. En toen het stomme 
dier in de rechtszaal die man op de gang hoorde roepen, spitste het zijn oren en 
rende in de richting van de deur.  
Jezus zei eens….’de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name en 
leidt ze uit’ (Johannes 10 : 3)  
  
Voor u gelezen (2)  
Thomas Brooks over het verbond der genade  
In het verbond der genade kan elke zondaar een geschikte hulp, een geschikt 
geneesmiddel vinden. Het verbond der genade is zo goed geordend in de 
onnaspeurlijke wijsheid van God, dat we er geneesmiddelen in kunnen vinden om 
alle geestelijke kwalen te genezen, en vertroostingen om ons te troosten onder al 
onze zielenaanvechtingen, en een geestelijke wapenrusting om ons te wapenen 
tegen alle soorten van zonden, alle soorten van strikken en verzoekingen en alle 
soorten van vijanden, hetzij inwendig of uitwendig, hetzij openlijk of bedekt, hetzij 
sluw of dom. Begeert u, o terneergeslagen zondaar, een liefhebbend God, een 
medelijdend God, een verzoend God, een zonden-vergevend God, een God Die teer 
is van hart? Hier kunt u Hem vinden in het verbond der genade. Begeert u, o zondaar, 
een Christus om u raad te geven met Zijn wijsheid, om u te bekleden met Zijn 
gerechtigheid, te verrijken met Zijn genade, te verlichten met Zijn oogzalf, te 
rechtvaardigen van uw zonden, u met God te verzoenen, u te redden van de 
komende toorn en u tenslotte naar de hemel te brengen? Hier kunt u Hem vinden in 
het verbond der genade. Begeert u, o zondaar, de Heilige Geest om u wakker te 
schudden, en u van zonde, gerechtigheid en oordeel te overtuigen, of u te verlichten, 
en u te onderwijzen, en u te leiden, en uw Gids te zijn in de eeuwige weg, of u te 
reinigen, te troosten, of te verzegelen tot op de dag van de verlossing? Hier kunt u 
Hem vinden in het verbond der genade.  
  
Ten slotte  
We zagen afgelopen week overal schooltassen met een vlag hangen, een teken dat 
daar iemand woont die geslaagd is voor de examens. Van harte gefeliciteerd 
daarmee. De Heere heeft jullie dat succes gegeven. Er zullen er ook zijn die een 
teleurstelling moesten incasseren doordat ze zakten. Van harte sterkte toegewenst 
in deze moeilijke weg. We denken ook aan hen die nog gelegenheid krijgen voor een 
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herexamen. De Heere geve nog moed en krachten om dat te kunnen doen. Elders in 
deze kerkbode staat een oproep om de geslaagdenavond bij te wonen. Allen heel 
hartelijk welkom.  
  
Hartelijke groet en Gods zegen voor jong en oud!  
  
Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin,  
Uw en jullie kerkenraad.  
 
 

 
 
Doopzitting 
Op D.V. zondag 30 juni zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. 
Daarom zal er op dinsdagavond 25 juni om 19.00 uur doopzitting worden gehouden. 
De ouders worden verzocht om het boekje van ds. G. Boer te lezen en om Bijbeltje 
en trouwboekje mee te brengen. De moeders worden ook verzocht om met gedekt 
hoofd te komen 
 
 

 
  

D.V. zondag 30 juni zal de diaconiecollecte 
bestemd zijn voor Stéphanos.  
Deze reformatorische stichting die hulp biedt aan 
de meest kwetsbaren in Malawi en Zambia, 
namelijk (wees-)kinderen. Ook hun familie en 
dorpsgenoten profiteren hiervan.   
In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal 

werk en onderwijs, met de Bijbel in de hand. Het doel van het verschaffen van hulp 
in Malawi, is het bevorderen van zelfstandigheid en vermijden van langdurige 
afhankelijkheid.  
In Zambia zijn de werkzaamheden hoofdzakelijk gericht op evangelisatie.  
Naast het gebed zijn er ook financiële middelen nodig. Daarom bevelen we deze 
collecte hartelijk bij u en jullie aan.  
 
  

UIT DE KERKENRAAD 
 
 
 

VAN DE DIACONIE 
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Jaarrekening 2023 
Tijdens de gecombineerde vergadering van het college van notabelen en het college 
van kerkvoogden op 13 juni 2024 is de door de kerkvoogdij opgestelde jaarrekening 
over het jaar 2023 door het college van notabelen goedgekeurd. De jaarrekening 
2023 ligt van 21 tot 29 juni 2024 na telefonische afspraak (06-83599551) ter inzage 
bij de penningmeester. Na genoemde termijn zal de jaarrekening in 
gecomprimeerde vorm met toelichting in De Kerkbode worden gepubliceerd. 
 

 

 
 

Bericht voor de nieuwe jaargang  
Dit is alweer het laatste nummer van deze 45e jaargang wat u nu in handen houdt. 
Voor D.V. de volgende jaargang (de 46e) ontvangt u bij de eerstvolgende Kerkbode 
het gebruikelijke verzoek om een bijdrage. Graag verwijzen wij u daarnaar en 
bevelen die van harte in uw milddadigheid aan.  
Helaas wordt de kerkbodecommissie al geruime tijd geconfronteerd met stijgende 
(papier)kosten terwijl de inkomsten daarbij geen gelijke tred houden. Op de lopende 
jaargang moeten we een tekort inboeken van zo’n 2.000 euro. Daardoor heeft de 
kerkbodecommissie zich genoodzaakt gezien kritisch te kijken naar de kosten. Dat is 
een zoektocht geweest waarbij ook is gekeken naar andere drukkers en andere 
mogelijkheden. We zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat de prijzen bij anderen 
voor een full color uitgave niet anders liggen dan bij onze huidige drukker. Daardoor 
werden we genoodzaakt te zoeken naar een andere manier om de kostenstijging te 
drukken. We menen die gevonden te hebben. De nieuwe jaargang zal er daarom wat 
anders uit gaan zien. Alleen de voor- en achterkant zal nog in full color gedrukt 
worden. Het binnenwerk zal helaas alleen in zwart/wit gedrukt worden. Met deze 
ingreep beperken we de kosten op het huidige niveau. Doorgaan met een full color 
uitgave zou een flinke stijging van de kosten gaan betekenen. Met deze ingreep 
kunnen we dat voorkomen. Als kerkbodecommissie hebben we het gevoel dat we 
als het ware een stap terug doen, maar de realiteit gebied ons toch deze stappen te 
maken. We hopen daarbij op uw begrip.  
 
 

VAN DE KERKVOOGDIJ 
 
 
 

VAN DE KERKBODECOMMISSIE 
 
 
 



 8 

 
 
Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te 
halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de 
coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie 
tel. 682904 diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen 
doorgeven. 
 
Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl 
of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op 
audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd’s is bestemd voor de 
zending. 
 
Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek Eben-Haëzer: 

ALGEMENE BERICHTEN 
 
 
 

 

 

http://tel.nr/
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• € 0,75  (per vel van 40 bonnen €   30,-) 

• € 1,25  (per vel van 40 bonnen €   50,-) 

• € 2,50  (per vel van 40 bonnen € 100,-) 

• € 5,00  (per vel van 40 bonnen € 200,-) 

Betaling uitsluitend met pinpas. Indien gewenst is het ook mogelijk een half vel 

collectebonnen te kopen.  

 
Om alvast te noteren in uw agenda….  
Andy, Jacoline, Stefan en Elise Bijkerk, die 13 jaar geleden via Stichting 
Zendingsondersteuning Suriname zijn uitgezonden, hopen D.V. 22 juni in Nederland 
aan te komen voor een verlofperiode van een aantal weken. Tijdens het verlof 
verblijft de familie Bijkerk – Voogd in hun huis in Bleskensgraaf (Weegbreepad 8, 
2971 BE). Zij willen u graag ontmoeten en middels een presentatie vertellen over 
hun leven en werk in Suriname ten dienste van MAF-Suriname en om o.a. 
Bijbelstudie te doen met vrouwen binnen en buiten de gevangenis. U bent van harte 
uitgenodigd om D.V. zaterdagmiddag 13 juli naar de Meet&Greet te Leerbroek 
(Leerbroekseweg 27) te komen. Die middag is er van 13.30 tot 17.00 uur gelegenheid 
om familie Bijkerk, en elkaar, te ontmoeten. Dat doen we onder het genot van hapjes 
en drankjes. Ook voor de kinderen is er het een en ander georganiseerd, waaronder 
een springkussen en een speurtocht. De Thuisfrontcommissie is aanwezig met een 
verkooptafel.   
De toegang is gratis, wel kunt een bijdrage geven om deze middag mogelijk te maken 
middels een fooienpot. Om een klein beetje in te kunnen schatten waar we op 
kunnen rekenen wat betreft de belangstelling, vinden we het fijn als u zich aanmeldt 
via de website (szos.nl/agenda). Let op, dit is zeker niet verplicht, u bent altijd 
welkom! Eventuele allergieёn kunnen aangegeven worden bij de aanmelding. Op de 
website szos.nl kunt u meer informatie vinden over de Meet&Greet.  
Van harte welkom!  
 
Zomerzangavond in bloemenschuur Ouddorp 
Op D.V. zaterdag 29 juni wordt er weer een traditionele zomerzangavond 
georganiseerd in de loods van bloemenkwekerij Klepper in Ouddorp. De avond start 
om 19:30 uur. De collecteopbrengst zal geheel ten goede komen aan de zending van 
de Hersteld Hervormde Kerk. Naast het Christelijk Ouddorps Mannenkoor, onder 
leiding van Dinant Struik, zal ook het Jong Dameskoor ‘Jedaja’ onder leiding van Kees 
Deurloo uit Nieuwerkerk zingen. Organisten deze avond zijn: Stephan Folmer en 
Jonathan Deurloo. Achter de piano zal zitten: Cornelis den Ouden en op de dwarsfluit 
zal Cora Hout spelen. De meditatie zal deze avond worden verzorgd door ouderling 
L. Klepper. Het zal dus een gevarieerde avond worden vol mooie muziek. De entree 
is geheel gratis, wel is er een collecte die volledig naar het goede doel gaat. Gezien 
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de grote opkomst van eerdere jaren zal er gezorgd worden voor voldoende 
zitplaatsen. Van harte welkom op zaterdag 29 juni bij Bloemenkwekerij Klepper, 
Oudelandseweg 27 in Ouddorp. De deuren openen om 19.00 uur, het programma 
gaat ongeveer een half uur later van start. 
 
 

 
 
Uitnodiging | Cursus evangelisatie 2024-2025 
Vindt u het ook lastig om het evangelie te delen met uw buren en familie? We mogen 
weten dat er in Gods Woord hiervoor de opdracht wordt gegeven om het Evangelie 
uit te dragen. Juist daarom is het goed om met elkaar na te denken en praktisch bezig 
te zijn met deze opdracht.  
We hebben de commissie evangelisatie van de HHK gevraagd een cursus te 
organiseren in ons kerkgebouw te Arnemuiden, om mensen toe te rusten om in 
eigen omgeving het Evangelie uit te dragen. De cursus wordt bij voldoende 
deelnemers gehouden in Arnemuiden. We nodigen u bij deze uit om deel te nemen 
aan deze cursus. 
 
De cursus  
De cursus wordt gegeven door docenten die de spanning van het actief uitdragen 
van het Evangelie herkennen en in meer of mindere mate ervaring hebben in het 
evangelisatiewerk. De cursus zal vooral praktisch gericht zijn. Per cursusdag is er een 
opdracht die in de praktijk uitgevoerd kan worden. Op deze manier gaan praktische 
en theoretische kennis gelijk op. Er is een lesprogramma opgesteld voor tien 
lesdagen, steeds op de zaterdagochtend.   
De eerste lesdagen worden begonnen met een stevige Bijbelse visie op evangelisatie 
en de manier waarop dit plaats had in de tijd van de Bijbel. Natuurlijk komt ook de 
boodschap van het Evangelie naar voren die overgebracht moet worden in het 
evangelisatiewerk. We besteden één cursusdag aan kinderen tienerevangelisatie. 
Verderop in het lesprogramma gaan we in op de doelgroepen die benaderd moeten 
worden. We bespreken diverse wereldgodsdiensten, maar ook de huidige 
postmoderne cultuur. Een hele cursusdag staan we stil bij de vraag van het lijden. 
Zoals wellicht bekend is dit een vraag die vaak naar voren komt in 
evangelisatiegesprekken. De laatste lesdagen gaan in op de verschillende manieren 
van evangelisatie en de plaats van de eigen kerkelijke gemeente hierin. Tijdens elke 
lesdag gaan we heel praktisch oefenen in de communicatie.  
Evangeliseren is in de eerste plaats luisteren en dan pas Gods Woord brengen, in het 
geloof dat Zijn Woord niet ledig terug zal keren. 

VARIA 
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Datums 
28-9-2024, 19-10-2024, 16-11-2024, 30-11-2024, 18-1-2025, 15-2-2025, 29-3-2025, 
19-4-2025, 24-5-2025, 21-6-2025en13-9-2025 (terugkomdag). 
 
Kosten 
Het cursusgeld bedraagt € 50,00 per persoon. Echtparen ontvangen korting; zij 
betalen slechts € 75,00. 
 
Aanmelden 
Deelnemers vanuit uw gemeente graag vóór 15 juli 2024 aanmelden, bij de dhr. J.L. 
Minnaard, scriba van de Hersteld Hervormde Gemeente te Arnemuiden. 
 
Contactgegevens: 
@: scriba.hhg.arnemuiden@gmail.com 
T:0118-681156 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie, onder andere voor de hele brochure van de cursus, zie:  
www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/toerusting/cursus-
evangelisatie/tiendaagse-cursus 
 
 

 
 

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

 
Zondagsschool ‘t Mosterdzaadje’ 
Afscheid Oudste groep 
Het afscheid van de oudste groepen zal op D.V. donderdag 4 juli 2024 gehouden 
worden in het verenigingsgebouw “Eben-Haëzer”. 
Op deze avond worden de Bijbeltjes en de getuigschriften uitgereikt. 
Dit jaar zullen 11 kinderen de zondagsschool verlaten, vele jaren hebben ze de 
verhalen uit de Bijbel mogen horen en we hopen dat het niet tevergeefs is geweest. 
Als leiding en bestuur hopen we dat de kinderen nog vele keren terug mogen denken 
aan de tijd op de zondagsschool. Niet terugdenkend aan de leiding, maar dat ze 
alleen maar terug mogen denken aan Die grote Middelaar, de Heere Jezus Christus. 

VERENIGINGEN 
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We hopen op een goede en gezegende avond met elkaar. Als bestuur en leiding 
nodigen wij u als ouders en grootouders uit om het afscheid van de kinderen bij te 
wonen. Deze avond begint om 19.30 uur en is ook te beluisteren via de kerkradio. 
 
Laatste keer zondagsschool voor de vakantie 
Als bestuur van de zondagsschool hopen wij de het zondagschoolwerk weer 
gezamenlijk af te sluiten. De afsluiting is op D.V. zondag 7 juli 2024. De aanvang van 
dit zondagsschooluur is op de gebruikelijke tijd na de kerkdienst en vangt aan om 
half 12. Dit zondagsschooluur zal ook via de kerktelefoon te beluisteren zijn. 
Wij nodigen dan ook alle kinderen, leiding en bestuur uit om op deze 
afsluitingsbijeenkomst aanwezig te zijn. 
Wilt u het werk van de zondagsschool steunen is een gift van harte welkom. U kunt 
een eventuele gift overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0351 2046 52 t.n.v. 
Zondagsschool ’t Mosterdzaadje te Ouddorp. 
 
Jongerenclub 4-you 
Hoii, mij is gevraagd om een stukje te schrijven over ons 4-You clubkamp. Dus hierbij 
een korte samenvatting van onze belevenissen. Het avontuur begon allemaal bij 
Eben-Haëzer waar we allemaal met spullen voor ongeveer vijf weken aan kwamen 
zakken. We begonnen met een wijze les van Spurgeon en gebed. Daarna vertrokken 
wij naar de mooie stad Rotterdam waar ons kamphuis was. Na een snelle verkenning 
was het tijd voor een spel. Het fotospel zorgde voor veel creativiteit en leverde veel 

vermakelijke foto's op. 
Nadat onze fantastische 
koks een heerlijke 
maaltijd hadden bereid, 
hebben we er smakelijk 
van gegeten. Met elkaar 
hadden we na het eten 
nog een zangmoment 
voordat de spannende 
dropping van start ging. 
Na een hoop gegil en 
gegiechel eindigden we 
bij de McDonald's voor 
een heerlijke McFlurry. 
Terug aangekomen op 
het kamp sloten we de 

dag af met Bijbelstudie en gebed. Maar we waren nog lang niet moe! De spelletjes 
duurden tot diep in nacht, maar toch vielen onze oogjes op den duur toe. De 
volgende ochtend werden we wakker van vergeten wekkers en luid gebons. Na het 
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ontbijt verzamelden we ons in een grote kring voor de 
Bijbelstudie over Openbaring. In groepjes werd Openbaringen 
besproken en gingen we er dieper op in. Bij de lunch werd er 
genoten van een heerlijk broodje knakworst, waardoor we 
met nog meer energie ons op het vlotten bouwen konden 
storten. De bedoeling was om droog te blijven helaas hadden 
sommigen daar moeite mee. Toen onze buiken rammelden 
kwam daar... de patat! Als laatste activiteit stond de bonte avond op de planning. Er 
kwam van alles langs: Liedjes, spellen, een hele proeverij met Bijbelteksten en tot 
slot een nieuws verslag van de clubleiding. En toen zat het er alweer op. Iedereen 
was moe en was toe aan een goede nachtrust. Dus al die spullen voor 5 weken weer 
in de auto's gepropt en op naar huis. We kijken terug op een superleuk en mooi kamp 
met elkaar. We willen iedereen hartelijk bedanken die een bijdrage heeft geleverd 
aan dit clubkamp! In september begint het clubseizoen weer. Hartelijk welkom bij 
de club 4-You!  
 
Groetjess,  
Theresa Muilwijk                    Scan QR-code voor leuke foto's en filmpjes!  
 
 

 
 
Zomermarkt 
We herinneren jullie allemaal graag aan de komende zomermarkt (6 juli a.s.). De 
markt begint om 9 uur en duurt tot 15 uur en heeft circa 35 kramen. 
 
Er wordt van alles verkocht. Te denken valt aan allerlei lekkers als patat, vis, 
oliebollen, hamburgers, advocaat, gebak en wafels. Er zijn kramen met hoeden, 
groente, fruit, (kinder)kleding, kussens, bloemen, dekbedovertrekken, tasjes, Aloë-
Veraproducten, planten, kaas, snoep, tweedehands boeken, kaarten, 
schoonmaakartikelen e.d. Ook is er een rommelmarkt. Verder staan er diverse goede 
doelen als Ruth’s shelter, Adullam, Kimon en Bright spot of Hope. 
 
Een autopuzzelrit met een lengte van 50 kilometer is op de markt te koop. Er kunnen 
enveloppen worden getrokken, waarbij leuke prijzen gewonnen kunnen worden. 
Natuurlijk hebben we ook een springkussen geregeld voor de kinderen. Verder is er 
ook een kleurwedstrijd. Parkeren graag aan de achterzijde van de kerk; het kleine 
parkeerterrein aan de zijde van het busstation willen we gebruiken als 
fietsparkeerterrein. 

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW 
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Op de markt zelf zal ook een gebakskraam zijn, waarvoor gemeenteleden of anderen 
die iets zouden willen maken (cake, taart) de avond voor de markt hun creaties 
kunnen brengen. Op deze vrijdagavond kunnen ook tweedehands spullen worden 
gebracht t.b.v. de rommelmarktkramen. Dit kan tussen 19:00 en 20:30 uur. We 
hopen drie kramen te kunnen vullen met rommel, hartelijk dank alvast! 
 
 

  
Ds. J. Bus (1884 – 1955) 16.  
Opheusden/Deventer  
Onze vorige aflevering eindigde met de verwarring rond het met emeritaat gaan van 
ds. Bus zoals dit in vrijwel alle kerkelijke periodieken vermeld stond en zijn eigen 
berichtgeving dat het een tijdelijk neerleggen van zijn bediening op medisch advies 
was, vanwege een overigens ongevaarlijk ‘keelmalheur’.  
Voor deze tijd geldt in het bijzonder wel: Veel van wat gezegd en gebeurd is, blijft in 
de nevelen van het verleden gehuld.  
Heeft ds. Bus in november 1927 afscheid genomen van de Hervormde Gemeente te 
Opheusden? We kunnen het niet achterhalen.  
Een krantenartikel in het Overijsselsch Dagblad van 16 november 1927 roept weer 
nieuwe vragen op. Het is een onderdeel van het verslag van de gemeenteraad van 
Deventer:  
Aangenomen om aan J. Bus, predikant te Opheusden perceel Tabakswal 31 te 
verhuren voor f 600 per jaar met ingang van 1 Dec. a.s. tot 1 Mei en verder met een 
stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar. De heer Beerents heeft geen aankondiging 
gezien dat ’t huis te huur is. Wethouder Krooshof acht dit niet noodig, er is alleen aan 
woningbureaus opgegeven, dat een woning te huur is. De heer Roebers zou het 
gaarne bekend zien gemaakt. Z. h. st. aangenomen.  
Dit kleine huisje in Deventer is waarschijnlijk in 1935 afgebroken en op de plaats 
daarvan is in datzelfde jaar een nieuwe woning gebouwd, die nu dus ook al 
gedateerd is. Waarschijnlijk een hele overgang van de pastorie in Opheusden naar 
dit optrekje in Deventer. En waarom in Deventer? We weten het niet.  
Op dinsdag 24 februari 1928 treedt ds. Bus in het huwelijk met J. Westhoeve, die 
vanaf zijn verblijf in onze gemeente steeds als hulp in de huishouding met hem 
meeverhuisd is naar de verschillende gemeenten. Welk werk of beroep ds. Bus in 
Deventer uitgeoefend heeft is (nog) niet precies bekend. Op 22 mei 1928 overlijdt 
de vader van ds. Bus op 78-jarige leeftijd, zijn moeder was 5 jaar eerder al 
overleden.  Ruim twee jaar verblijven ds. Bus en zijn vrouw in Deventer. Daar wordt 
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ook hun dochter Jantje (Jenny) geboren. Jenny zal later bij het leger gaan werken op 
de röntgenafdeling van de verpleegkundige dienst. Door het veelvuldig blootstaan 
aan stralingen krijgt zij acute leukemie en overlijdt op 48-jarige leeftijd in Den Haag 
alwaar zij ook begraven is.    
Ondertussen krijgt ds. Bus toch nog beroepen uit verschillende gemeenten, o.a. uit 
St. Annaland, Nieuw-Beijerland en Wouterswoude. Dat laatste beroep wordt door 
ds. Bus aangenomen.  

(wordt vervolgd)  
 

 
 

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.  
  
Het dochtertje van Jaïrus  
In het huis van Jaïrus is verdriet. Zijn 12-
jarige dochtertje is heel erg ziek!   
Wat zijn Jaïrus en zijn vrouw ongerust. 
Zal hun enige kind sterven?  
Er is er nog maar Eén Die zijn dochtertje 
kan helpen. Dat is Jezus. Jaïrus heeft 
gehoord dat Jezus in de stad gekomen 
is.  Naar Hem is Jaïrus op zoek.  Hij gaat 
met zijn nood naar de Heere toe. Hij 
gaat zijn verdriet aan de Heere 
vertellen.  
Jaïrus dringt zich tussen de mensen 
door en komt bij de Heere Jezus.  Hij 
knielt voor Hem op de grond en smeekt: 
‘Mijn dochtertje ligt op sterven. Wilt U 
alstublieft met mij meegaan? Als U Uw 
handen op haar legt, dan zal zij beter 
worden.’  De Heere Jezus gaat met 

Jaïrus mee. Wat is Jaïrus blij! Een grote groep mensen volgen Jezus. De mensen 
dringen tegen elkaar aan. Wat gaat het langzaam.   
Daar komen mensen aan. Ze komen van het huis van Jaïrus. Ze kijken heel verdrietig. 
‘Uw dochter is gestorven. Val Jezus maar niet meer lastig.’ zeggen ze tegen Jaïrus.   
De Heere Jezus heeft de mannen gehoord en zegt tegen Jaïrus: ‘Wees niet bang, 
Jaïrus. Geloof alleen en uw dochter zal levend worden.’ Even later stapt de Heere 
Jezus het huis van Jaïrus binnen. Er staan veel mensen te huilen. Er zijn ook 
klaagvrouwen. ‘Waarom maken jullie zo’n lawaai?’ vraagt Jezus. ‘Het kind is niet 

PUZZELHOEKJE 
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gestorven. Het slaapt.’ Wat zegt Hij nu? Ze hebben toch zelf gezien dat het meisje 
gestorven is? Ze lachen Jezus uit. De Heere Jezus stuurt alle mensen naar buiten. 
Alleen de vader en moeder en drie discipelen van Jezus blijven binnen. De Heere 
Jezus loopt naar het meisje toe. Hij pakt haar hand vast en zegt: ’Dochtertje, Ik zeg 
je, sta op.’ Het meisje doet haar ogen open. Ze staat op en loopt door de kamer. Haar 
vader en moeder kijken met verwondering naar hun kind. Hun dochtertje leeft! Wat 
zijn ze blij! Wat is de Heere Jezus machtig! Hij maakt doden weer levend.   
 
Puzzel 1096  
Hierbij een rekenpuzzel.   
Vul in de onderste afbeelding de letter in die bij de uitkomst hoort, dat in het vakje 
staat. Deze puzzel nog niet inleveren.  



 17 

 
 

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven! 
 

Plaats een advertentie in De Kerkbode 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 
29 juni 2024, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt 
op D.V. 4 juli 2024. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij 
een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 
uur. 
 

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
 

 
 
 

Dovenzorg 
Er komt binnenkort de mogelijkheid om d.m.v. een schrijftolk in de kerk mee te lezen 
met de preek. Als u graag mee zou willen lezen zou u zich dan aan willen melden via 
dit telefoonnummer: 06-220 87 152 
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Soep actie Kimon 
 

Het hometeam van Jantina Bucur – Mastenbroek, werkzaam in 
Roemenië, organiseert op de zomermarkt D.V. 6 juli een soepactie. 

 

 

 

 

 

 
U kunt kiezen uit vers gekookte  

boerengroentesoep of gevulde tomatensoep 

(de soep kan nog in de diepvries) 

1 liter voor € 6,50 

Vooraf bestellen is mogelijk tot en met D.V. 1 juli, dit kan via Jannie 

Grootenboer 06-22309708 telefoon/app of via de mail: 

hometeamsperanta@hotmail.com 

 

 

 

Betaling bij voorkeur via betaalverzoek of gepast. 

Bestellingen kunnen worden afgehaald op D.V. 6 juli op de zomermarkt 
Preekhillaan 3, Ouddorp (tussen 9:00 - 15:00 uur) 
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